Onlosmakelijk verbonden

Inwoners van Uithuizen die in de oorlog de begraafplaats bezochten merkten op dat er
regelmatig bloemen op het graf van ‘de piloot’ lagen. Niets deed destijds vermoeden dat er
ooit een bijzonder grafmonument zou staan. In het uiterste hoekje van een braakliggende
kavel stond een eenvoudig eikenhouten kruis met naam en service nummer:

Ronald William Pryor
RAF 42723

Bijna vijfenzeventig jaar lang werd aangenomen dat Bill, zoals hij door iedereen werd
genoemd, met zijn bemanning in de Waddenzee was neergestort. Men ging er vanuit dat
Wellington R3202 KO-J door Duits luchtafweergeschut was geraakt en bij Rottumeroog
neerstortte. Vier van de zes bemanningsleden spoelden aan en werden begraven in
Uithuizen, op Rottumeroog en in Delfzijl.

Een researchgroep bestaande uit Nederlandse en Engelse onderzoekers ontdekte in 2013
echter dat het toestel in de nacht van 3 augustus 1940 ‘al bijna thuis’ was, oftewel 100
zeemijl ten noordoosten van RAF Marham in Norfolk. Maar ook dat de mannen nog lange
tijd in hun rubberen reddingsboot bij elkaar moeten zijn gebleven om bijna drie weken later
op zo’n klein verspreidingsgebied aan te spoelen. Men zou kunnen zeggen dat ze helemaal
terug dobberden naar de plek waar ze vandaan waren gekomen. Op zo’n retourvlucht van
een bombardement op Hamburg werd vaak een route ten noorden van de Waddeneilanden
aangehouden om het luchtafweergeschut te ontwijken. Dat de bemanning uiteindelijk door
ontberingen is omgekomen, waarvan de voornaamste het gebrek aan drinkwater, bleek een
behoorlijke schok voor de families in Canada, Schotland en Engeland. Zij waren er al die
jaren vanuit gegaan dat hun geliefde vader, broer, zoon of neef door vijandelijk vuur was
omgekomen, maar uit de door de onderzoekers opgespoorde berichten vanuit het vliegtuig
blijkt overduidelijk dat ze motorproblemen hadden en geen hoogte meer konden houden. Er
werden vanuit Engeland nog twee zoekacties gestart, maar het vliegtuig en de bemanning
waren spoorloos verdwenen.

Met het aanspoelen was het verhaal van Bill Pryor helaas nog niet ten einde. Omdat er net
een flinke zomerstorm was geweest kon men eerst niet bij het lichaam op de kwelder
komen. Een boer met schapen op de dijk zag het met de getijden heen en weer drijven. Toen
het dan eindelijk tegen de zeedijk aan lag wilden de Duitsers, die hiervoor verantwoordelijk
waren, de geallieerde piloot eerst niet bergen. En tot overmaat van ramp werden van het
lichaam van de dode piloot ook nog eens zijn polshorloge en gouden zegelring ontvreemd.
Dat was toen landelijk nieuws (ANP) en van de rechtszaak in november 1940 werd door
diverse regionale kranten uitgebreid verslag gedaan.



Het is aan de inspanningen van de toenmalige burgemeester Abraham Brinkman te danken
dat Bill negen dagen later, op 29 augustus 1940, met militaire eer werd begravan.

Teraardebestelling Engelse militaire vlieger

J.I'Vrijdag had op de Alg. Begraafplaats alhier de teraardebestelling plaats van een
Engelse militaire vlieger, die de vorige week achter de zeedijk was aangespoeld. Bij de
begrafenis waren ondermeer aanwezig de commandant van de Duitse weermacht te
Usquert, de burgemeester van Uithuizen, mr. A. Brinkman, manschappen van de
brigade der marechaussee alhier en gemeentepolitie. Het woord werd gevoerd door
mr. Brinkman. De militairen en de politie brachten de militaire groet.

(Ommelander Courant, 6 september 1940)

Diezelfde burgemeester werd na de oorlog door de ouders, Cecil en Dorothy Pryor, nauw
betrokken bij het plaatsen van een monument op het graf. De correspondentie met de
Imperial War Graves Commission en de bouwtekeningen, die zich nog steeds in het
gemeentearchief Eemsmond bevinden, getuigen hiervan.

Op 4 augustus 1940 kregen Cecil en Dorothy een telegram waarin melding werd gemaakt
van het feit dat hun enige kind als gevolg van een bombardementsmissie in de nacht van 3
augustus werd vermist. Pas drie maanden later, op 1 november 1940, ontvingen zij opnieuw
een telegram dat een mededeling bevatte die door alle ouders, broers, zussen, echtgenotes
en kinderen van bemanningsleden werd gevreesd. In dit telegram werd hen meegedeeld dat
ze er vanuit moesten gaan dat hun geliefde familielid was omgekomen. De ouders van Bill
hebben later aan vrienden in Uithuizen verteld dat zij tot na de oorlog moesten wachten op
een definitieve bevestiging van de dood van hun kind. Die kwam in de vorm van een brief
van burgemeester Brinkman, gedateerd 22 oktober 1945, met een foto van het graf van hun

zoon in het verre Uithuizen.




De foto werd genomen op Koninginnedag, 31 augustus 1945. Op die dag werd uitbundig
feest gevierd ter ere van Koningin Wilhelmina, maar werden ook voor het eerst sinds het
einde van de oorlog de slachtoffers herdacht, waaronder het enige geallieerde slachtoffer,
Pilot Officer Ronald William Pryor, RAF.

Via diverse officiéle instanties in Engeland kwam de brief pas op 1 december 1945 bij Cecil
en Dorothy aan. De foto van een graf was het soort teken waarop de ouders hadden
gewacht. Al snel maakten zij plannen voor hun eerste reis naar Uithuizen in het voorjaar van
1946. Vanaf dat jaar bezochten Cecil en Dorothy het graf van hun zoon jaarlijks, soms zelfs
twee keer per jaar, om in ieder geval op zijn verjaardag (19 mei) aanwezig te zijn. In de loop
der jaren raakten zij met verschillende mensen in het dorp bevriend. Aanvankelijk speelden
de ouders met het idee om hun kind te laten herbegraven in Engeland, maar na enkele jaren
verzoenden zij zich met het idee dat hun zoon ‘moest blijven waar hij gevallen was’, het
officiéle beleid van de (inmiddels) Commonwealth War Graves Commission. Zij gingen
voortvarend aan de slag om van die laatste rustplaats een bijzondere plek te maken, want zij
voelden niets voor de eenvoudige Portland headstone die standaard is voor een Brits
oorlogsgraf. In een brief uit 1949 maakt Dorothy al gewag van het net opgerichte
grafmonument voor haar kind in Uithuizen, terwijl de officiéle toestemming daarvoor pas in
1953 werd verkregen.

Voor iedereen die het graf bezoekt is het duidelijk: de liefde voor Bill en het gekmakende
gemis spatten in iedere afzonderlijk gegoten bronzen letter van de sokkel die het zware kruis
draagt:

& St 20SR> AyG2 @2dz2NJ Y2Y YR RIRQ&a SOSNE Of
memory is wrought.¢



Cecil Pryor overleed in 1958, waarna Dorothy haar jaarlijkse pelgrimstocht alleen maakte, of
in het gezelschap van haar neef Lawrence Townsend. In 1976 overleed ook Dorothy. Nu
namen bevriende dorpelingen het leggen van bloemen op Bill’s graf over, met name op 4
mei of op zijn verjaardag, 19 mei. Daarna werd het een poosje wat stiller rond het graf, maar
regelmatig nam iemand in het dorp toch weer het stokje over en in 2010 kwam Anthony
Townsend, zoon van Lawrence, met zijn vrouw Jennifer voor het eerst naar Uithuizen om het
graf te bezoeken. De nieuwe vriendschappen met bewoners van Eemsmond zijn belangrijk
voor Bill’s familie. Ook al werd Anthony drie maanden voor het overlijden van Bill geboren,
hij voelt zich erg verbonden met de dappere achterneef die hij nooit mocht leren kennen.

Zo is er continuiteit en zal Bill en het offer dat hij voor onze vrijheid gaf nooit vergeten

worden, noch door zijn familie in Engeland, noch hier in Eemsmond.

Op 20 augustus 2015 - precies vijffenzeventig jaar na het aanspoelen van Bill op de zeedijk
ten noorden van Uithuizen - vond een herdenking plaats in het bijzijn van familieleden van
de bemanning alsmede een militaire delegatie van RAF Marham, de thuisbasis in 1940. Eerst
werd er een herdenking gehouden bij het graf van Bill op de Algemene Begraafplaats in het
dorp, waarna een geheel nieuw monument werd onthuld ter nagedachtenis aan de voltallige
bemanning van Wellington R3202:

9 Pilot Officer Reginald Torrance Gerry (23), na de oorlog herbegraven in Oldebroek
9 Pilot Officer Ronald William Pryor (21), begraven in Uithuizen
9 Pilot Officer Sidney John Scott Wilde (30), begraven in Delfzijl



9 Flight Sergeant Richard James Ruffell-Hazell DFM (33), naam vermeld op Runnymede
Memorial

9 Sergeant James Dempsey (21), begraven in Delfzijl
9 Sergeant Jack Millen Croft (20), naam vermeld op Runnymede Memorial

Het Wellington monument heeft een plekje naast de Noordkaap gekregen omdat deze
locatie het symbolische hart vormt van de vier aanspoelplekken. Het bestaat uit zes
basaltblokken van verschillende grootte en hoogte (de zes bemanningsleden) en een
middensokkel met daarop de herdenkingsplaquette van Welsh slate, aan de gemeente
Eemsmond geschonken door RAF Marham.
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